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Onsöz 
SEÇME NİNNİLER KİTABI; çocuklar, öğretmenler, anneler ve gençler için 
çocukluğun masum dünyasına yeni ufuklar açıyor. 

O güzelim ninnilerin içinde hayatın incelikleri gizlidir. Annelerin hayır 
duaları, beklentileri, dilekleri ninnilere yansır. 

Minicik yavrular, ninniler sayesinde şiir ve müzikle tanışır. Bir çocuğun 
ilk ve etkili öğretmeni annesidir. Çocuk, annesinden veya yakınlardan 
ninniler yoluyla güzel mesajlar alır. Belek ve beşik, kundak ve kucak, aynı 
zamanda eğitim yuvasıdır. Şefkat ve sevgi, ninnilerin engin dünyasıyla 
birleşiverir. 

Hayatın tecrübeleri ve hoş hayalleri, ninnilerle dile geliverir. Dile gelen 
güzellikler, akıl ve kalbin hazinelerine yolculuk yapar. Bebeğini uyutmak 
isteyen anne, çocuk uykuya daldıkça sesini alçaltır ve ninnisine son verir. 

Minik yavru, ninnilerin ses ışıltısı içinde derin bir huzurlu uykuya 
dalmıştır. Mutluluk, başarı ve güzel dileklerle dolu ninniler, çocuğu rahat ve 
istirahat diyarlarına uğurlamıştır. 

Bazı ninniler, türkülere dayanır, bazıları manevi duyguları önceler. 

Elinizdeki kitap, ninnilerin azaldığı günümüz dünyasında sizi tekrar 
ninnilerin dünyasına çağırıyor. 

NUREFŞAN ÇAĞLAROĞLU / VECHİNUR BAĞTUĞ 


Ankara, Temmuz 2013 


NİNNİLER 


ÜSTÜNÜ GÜLLER BÜRÜSÜN 


Hem uyusun hem büyüsün 
Üstünü güller bürüsün 
Oğlum kalksın da yürüsün 
Kasteden diller çürüsün 
Nenni nenni 

Hü hü 

Eee ece 


AY GÖKTE BAK GÜLÜMSER 


Ay gökte bak gülümser 
Minicik yavrum ninni 
Her yıldız sana uyu der 
Minicik yavrum ninni 


DANDİNİ DANDİNİ DANALI BEBEK 


Dandini dandini danalı bebek 
Cepleri dolu paralı bebek 
Annesi huri yavrusu melek 
Ninni yavrum ninni 


AĞZI HAKK'IN HELVASI 


Ağzı Hakk'ın helvası 
Gözleri Kâbe hurması 
Alnı cirit meydanı 
Yanakları elma yarısı 
Bumu zemzem pınarı 
Çehresi ayın parçası 
Elleri elma tatlısı 
Dişleri inci tanesi 


RÜZGÂRLAR FISILDAR 


Rüzgârlar fısıldar ninni 
Gözünde uyku var ninni 
Yum artık gözlerini ninni 
Biricik yavrum ninni 


NİNNİLERLE BELEDİĞİM 


Ninnilerle belediğim 

Bir Mevlâ'dan dilediğim 
Al bağırdak doladığım 
Uyuyasın kuzum ninni 
Büyüyesin kuzum ninni 
Yaşayasın kuzum ninni 


BEBEĞİN BEŞİĞİ ÇAMDAN 


Bebeğin beşiği çamdan 
Yuvarlandı düştü damdan 
Bey babası gelir Şam'dan 
Bebeğin beşiği bakır 
Yerinden kalkmıyor ağır 
Ben sallarım takır takır 


GELİN BAŞIM BAĞLAMADIM 


Gelin başım bağlamadım 

Top zülüfüm yağlamadım 
Obamdan utandım ağlamadım 
Bebek beni del eyledi 

Nenni nenni bebek oy 


NİNNİLER YAMAN OLUR 


Ninniler yaman olur 
Savrulur saman olur 
Benim küçücük yavrum 
Okur da doktor olur 
Ninni ninni 

Ninni dedim Ali'ye 


Dil öğretir ayıya 
Düşman kazdığı kuyuya 
Bir gün olur kendi düşer 
Ninni yavrum ninni 


UYU GÖZLERİN SÜZÜLSÜN 


Uyu gözlerin süzülsün 
Kirpiğine inci dizilsin 
Alnına hayır yazılsın 
Ninni gonca gülüm ninni 


Uyu gözlerin süzülsün 
Alnına devlet yazılsın 
Kara yazılar bozulsun 
Ninni kuzum ninni ninni 


DAĞDA TAVŞANLAR UYUDU 


Uyu bebeğim 

Benim nazlı meleğim 
Dağda tavşanlar uyudu 
Beşikte kızlar uyudu 
Ninni çiçeğim 

Ninni güzel ipeğim 
Uyu çiçeğim 

Benim güzel ipeğim 
Gökte yıldızlar uyudu 
Beşikte kızlar uyudu 
Ninni çiçeğim ninni güzel ipeğim 


KARGA FINDIK GETİRMİŞ 


Karga fındık getirmiş 

Fare yemiş bitirmiş 

O fareyi n'apmalı 
Minareden atmalı 

Ninni benim yavruma ninni 
Uyusun da büyüsün ninni 


Tıpış tıpış yürüsün ninni 
Pöt pöt pötücek 
Pötüceğe ne gerek 
Yağmur ile sel gerek 

Ver Allah'ım ver 
Oğluma bol bol uyku ver 
Ninni yavrum ninni 


NENNİ DEDİM YATASIN 


Nenni dedim yatasın 
Kızıl güle batasın 
Kızıl gül bir ağaçtır 
Duldasında yatasın 


KOVAN KOVAN BALIN OLSUN 


Kovan kovan balın olsun 
Bin çiçekli dalın olsun 
Denizlerde salın olsun 
Uyu ninni uyu ninni 


Kova kova balın olsun 
Akan sular ömrün olsun 
Denizlerde salın olsun 
Uyu ninni uyu ninni 


YAR İLLERİ GÖRÜNDÜ 


Yar illeri göründü ninni 
Yar karalar büründü ninni 
O nazlının yolunda oğlum 
Ne ümitler süründü ninni 


Elinde ok kalkanın ninni 
Göğsünde hak Kur'an'ın ninni 
Al öcünü orada oğlum 

Yatan şehit atanın ninni 
Vatanımın maralı ninni 


Yanıyor mu yaralı ninni 
Hazin hazin geliyor oğlum 
Çobanının kavalı ninni 


Yeşil dağlar gök çaylar ninni 
Baygın bakışlı aylar ninni 
Hasret kaldım görmedim oğlum 
Geçti de yıllar aylar ninni 


YAĞMUR BULUTSUZ GELİR 


Yağmur bulutsuz gelir 
Tam ılım sütüm gelir 
Evlat Allah'tan olur 
Uyusun da büyüsün ninni 


ALBAĞIRDAĞA BELEDİĞİM 


Albağırdağa belediğim ninni 
Seni Hak'tan dilediğim ninni 
Alnı meydan sinisi ninni 
Kaşları kudret kalemi ninni 
Ağzı kudret kilidi ninni 
Gözleri endam aynası ninni 
Elleri yaprak sarması ninni 
Kolları bumbar dolması ninni 
Seni Hak'tan dilediğim ninni 
Yük dibinde salkım üzüm ninni 
Uyusana iki gözüm ninni 
Daneleri dizim dizim ninni 
Seni Hak'tan dilediğim ninni. 


DÜNYA DÖNÜYOR NİNNİ 


Dünya dönüyor ninni 
Güneş batıyor ninni 
Ay doğuyor ninni 
Ninni yavrum ninni 
Ninni yavrum ninni 


BEŞİCEĞİ OTURAKLI 


Beşiceği oturaklı 
Gömleciği puturaklı 

Adı güzel kendi kıymetli 
Nenni yavrum nenni 


Nenni ile uyuttuğum 
Bulamaç ile büyüttüğüm 
Tıpış tıpış yürüttüğüm 
Nenni yavrum nenni 


Kaşların var enli enli 
Bakma bana kinli kinli 
Çekeyim sana nenni 
Nenni yavrum nenni 


TARLA YOLU TAŞLIDIR 


Tarla yolu taşlıdır 
Yavrum hilal kaşlıdır 
Hü hü bir Allah 

Sen uykular ver Allah 
Oğlum uyusun inşallah 
Herkes desin maşallah 


NİNNİ DESEM AYLARLA 


Ninni desem aylarla 

Yanı yüğrük taylarla 
Mevlam sana ömür versin 
Cemi cümle illerle 

Ninni de kuzuma ninni 


Ninni diyem uyutayım 
Kuzularla yürüteyim 
Ninni diyem uykun gelsin 
Allah uzun ömür versin 


BAHÇEYE PERDE GERDİM 


Bahçeye perde gerdim 
Altına yatak serdim 

Allah yavrumu verdi 

Ben muradıma erdim ninni 


ÇİÇEKLİKTE KARYOLASI 


Çiçeklikte karyolası 

Şeker getir bey babası 
Yedirsin hanım annesi 
Uyusun yavrum ninni 


ELMALPDAN ÇIKTIM YAYAN 


Elmalı'dan çıktım yayan 
Bebek of aman aman aman hey 
Dayan hey dizlerim dayan 
Nenni nenni nenni bebek oy 


Emmim atlı dayım yayan 
Bebek oy aman aman hey 
Bebek beni del eyledi 
Nenni nenni bebek oy 
Yaktı yaktı kül eyledi 
Nenni nenni bebek oy 


Ala kilime sardığım 
Yüksek mayaya koyduğum 
Yedi yılda bir bulduğum 
Bebek beni del eyledi 
Nenni nenni nenni bebek oy 


ADALARDAN ÇIKTIM YAYAN 


Adalardan çıktım yayan 
Gardaş atlı bacı yayan 
De gel bu dertlere dayan 


Nenni nenni nenni nenni 
Nenni nenni nenni bebek oy 


GÖKTE YILDIZ YÜZ ALTMIŞ 


Gökte yıldız yüz altmış ninni 
Mevlam neler yaratmış ninni 
Anasın çerden çöpten ninni 
Bebesin nurdan yaratmış ninni 


EŞEKLİ NİNNİ 


Eşek senin ağzınla 
Fırın mı yapayım 
Fırınlı dağlar 
Sümbüllü bağlar 

Ben nerde kalayım oy 


Eşek senin burnunla 
Çeşme mi yapayım 
Çeşmeli dağlar 
Sümbüllü bağlar 

Ben nerde kalayım oy 


Eşek senin kuyruğunla 
Kamçı mı yapayım 
Kamçılı dağlar 
Sümbüllü bağlar 

Ben nerde kalayım oy 


Eşek senin gözünle 
Fincan mı yapayım 
Fincanlı dağlar 
Sümbüllü bağlar 

Ben nerde kalayım oy 


AFYON EKTİM OCAK OCAK 


Afyon ektim ocak ocak kızım 


Gel de toplayalım kucak kucak kızım 
Ellerin gülleri açılmış 

Bizim de gülümüz taze tomurcuk ninni 
Ninni de kızım ninni 

Allı da gelinim ninni 

Biricik kızım ninni 


ATLARA BİNESİN BENİM YAVRUM 


Atlara binesin benim yavrum 

Samur kürkler giyesin benim yavrum 
Gül kokulu evlere giresin benim yavrum 
Al duvaklı gelin sarası benim yavrum 
Ninni yavrum ninni 


BAHÇELERDE DOMATES 


Bahçelerde domates 
Ondan olur salata 
Varsın gitsin askere 
Akıllansın kerata 
Ninni yavrum ninni 


NİNNİLERİN BENİM OLSUN 


Ninnilerin benim olsun 
Uykularım senin olsun 
Akan sular ömrün olsun 
Ninni yavrum kuzum ninni 


HAVADA KUZGUNLAR DOLAŞIR 


Havada kuzgunlar dolaşır 
Kargalar üleş bölüşür 

Kara haberler ulaşır 

Bebek beni del eyledi 
Nenni nenni nenni bebek oy 


Dağa ve çocuğa hitapla 


Tabancamın ipek bağı 
Babam bir aşiret beyi 

Kanlı mı oldun çiçek dağı 
Bebek beni del eyledi 
Nenni nenni nenni bebek oy 
Bir kötüye kul eyledi. 


ALA KİLİM ORTASI 


Ala kilim ortası 

Oğlum yürür yaz ortası 
Yavruların en körpesi 
Uyusun da büyüsün ninni 


NENNİ DEDİM UYUYASIN 


Nenni dedim uyuyasın 
Kaymak verdim büyüyesin 
Uyumuyor ben neydeyim 
Nenni yavrum nenni nenni 


ÇEŞMELERDEN SU GELİR 


Çeşmelerden su gelir 
Kapılardan hü gelir 
Ellere düğün bayram 
Bize Hak'tan hü gelir 
Ninni yavrum ninni 


DALLARI BUDAMIŞLAR 


Dalları budamışlar 

Gülü çok olsun diye 
Odalar hep döşenmiş 
Yavrum gelin olsun diye 
Ninni yavruma ninni 


BEN DEVELERİ GÜDERİM 


Hü hü hü derim 


Ben develeri güderim 
Güdemezsem n'ederim 
Başımı alır giderim 

Mini mini yavruma ninni 
Küçücük yavruma hü ninni 


NİNNİ DESEM NEHAR OLUR 


Ninni desem nehar olur ninni 
Gül açılır bahar olur 

Ben yavruma gül demem 
Gülün ömrü az olur ninni 


DANDİNİ DANDİNİ DANALI BEBEK 


Dandini dandini danalı bebek 
Elleri kolları kınalı bebek 
Benim oğlum nazlı bebek 
Uyusun yavrum ninni 


EYÜP'TEN ALDIM OYUNCAK 


Yağmura vurdum salıncak 
Eyüp'ten aldım oyuncak 
Şimdi baban gelecek 

Sakın kırma yumurcak ninni 


EVLERİNİN ÖNÜ KÜMES 


Evlerinin önü kümes 
Tilki gelir tavuk almaz 
Gaynanası goca honaz 
Nenni kızımız nenni 
Gelin kızımız nenni 
Iraftaki tava kulpu 
Oğlan bilmez hapı hupu 
Bizim kızımız altın topu 


Kapının gullebi ağır 


Hakkı'nın kulağı sağır 
İşitmezse pekçe bağır 


Biner atın alcasına 
Gider yolun incesine 
Çağırın gelsin amcasına 


Biner atın karasına 
Gider yolun doğrusuna 
Çağırın gelsin dayısına 


GÜZEL YOLLAR AÇILSIN 


Benim yavrum uyusun 
Gönlüne nurlar saçılsın 
İstikbalde yavruma 
Güzel yollar açılsın 
Ninni de yavruma ninni 


YOLDAN GEÇEN YOLCU KARDEŞ 


Yoldan geçen yolcu kardeş 
Bağrına bağlamış bir taş 
Kırşehir'de Hacı Bektaş 
Himmet et oğlum uyusun ninni 


NİNNİ DERİM BEŞİĞE 
Ninni derim beşiğe 
Hızır gelsin işine 


Ulu devlet başına 
Uyusun yavrum ninni 


Ninni derim beşiğine 
Hızır gelsin eşiğine 


Ulu devletler başına 
Uyu yavrum ninni 


Ninni derim özüne 


Uyku gelsin gözüne 
Melekler himmet etsin 
Benim körpe kızıma 
Uyusun yavrum ninni 
Büyüsün yavrum ninni 


DAĞA GİTTİM DAĞ UYUR 


Dağa gittim dağ uyur ninni 
Dağda tavşanlar uyur ninni 
Göle gittim göl uyur ninni 
Gölde balıklar uyur ninni 
Eve geldim ev uyur ninni 
Evde yavrum uyur ninni 


KIZIM YÜKSEK HANAYLI 


Dandini dandini danaylı 
Kızım yüksek hanaylı 
Hanaylarda yuvası 
Goggo getir babası 
Arsızdır yer abası 

E e yavrum ninni 


PENCEREDEN UÇTU BİR TAVUK 


Pencereden uçtu bir tavuk 
Bugün hava pek soğuk 

Dedemin başında bir yeşil kavuk 
Mevlam şuna bir uyku hü hü 
Yeşil boya boyamasın 

Yeşil giyen ermiş olur 

Ben ermişe dayanamam 


BAHÇELERDE FİLBAHRİ 
Bahçelerde filbahri ninni 
Gül güzellerin yâri ninni 
Güzel oğlum büyüsün ninni 


Benim kuzum yürüsün ninni 


AKTAŞ DİYE BELEDİĞİM 


Aktaş diye belediğim ninni 
Seni Hak'tan dilediğim ninni 
Albağırdak doladığım ninni 
Mevlam sana bir can versin ninni 
Deme kızım kadınım ninni 
Elinden geleni gör ninni 
Harbe giden askere ninni 
Saçlarından çorap ör ninni 
Allah bilir ki başka ninni 
Gönlümün yok tasası ninni 
Olur kızım inşallah ninni 


NENNİ DEYEM BEŞİĞİNE 


Nenni deyem beşiğine 
Güneş değdi eşiğine 
Büyüdüğünü görende 
Gül serem beşiğine 
Uyusun da büyüsün nenni 
Tıpış tıpış yürüsün nenni 


CAMİLERDE KANDİLSİN 


Dandini dandini dandinsin 
Camilerde kandilsin 
Bahçelerde sümbülsün 
Uyusun da yavrum büyüsün 
Yüzlerini güller bürüsün 


DANDİNİ DANDİNİ DASTANA 


Dandini dandini dastana 
Danalar girmiş bostana 
Kov bostancı danayı 
Yemesin lahanayı ninni 


DANDİNİ DANDİNİ BAĞA VARDIM 


Dandini dandini bağa vardım 
Asmalar yapraksız ağa vardım 
Bu yıl böyle kurak gitti 

Geli yıl onara Rabbim ninni 


LAYLAY DEDİM ASTADAN 


Laylay dedim astadan 
Beşik aldım ustadan 
Allah balamı sakla 
Aralıktaki hastadan 
Fe eee dedim yüceden 
Sesin çıkmaz bacadan 
Allah sizi saklaya 
Ateşten kızılcadan 


ANASININ DERT ORTAĞI 


Ninni dağların eteği ninni 
Bura aslanların yatağı 
Anasının dert ortağı 
Uyusun da büyüsün ninni 


UZAK YOLDAN BABAN GELSİN 


Ninni diyem uykun gelsin 
Uzak yoldan baban gelsin 
Allah uzun ömür versin 
Ninni nazlı yavrum ninni 


KÜP SIRÇASI SARAY OLMAZ 


Küp sırçası saray olmaz 
Beklerim koç dayın gelmez 
Benim derdim kimse almaz 
Nenni küçük balam neni 


HÜ HÜ HÜ ALLAH 


Hü hü hü Allah 
Oğluma uykular ver Allah 
Oğlum uyusun maşallah 


NİNNİ NİNNİ KAPA GÖZLERİNİ 


Ninni ninni kapa gözlerini 
Uykuda melekler getir bebekler 
Kuzular koyunlar ne güzel oyunlar 
Uyusun canım ninni 


ÇIKAMAZLAR YOKUŞU 


Hü hü hü kuşu 

Çıkamazlar yokuşu 
Çalıdandır yuvası 

Gel yavrumun babası ninni 


Ok yayımı hazırlamam 
Ben oğlumu azarlamam 
Hü hü bir Allah 

Sen uykular ver Allah 


GİDİN SÖYLEYİN BOYACIYA 


Gidin söyleyin boyacıya 

Al boyalar boyamasın 

Allar giyen gelin olur 

Ben kızıma dayanamam ninni 


ÇALKAN KARADENİZ ÇALKAN 


Çalkan Karadeniz çalkan 
Gemilerde olur yelken 
İstanbul”da Eyüp Sultan 
Himmet etsin kızım uyusun 


GEL BENİM KIZIMIN DAYISI 


Dandini dandini dan iki 

Yıldız saydım on iki 

On ikinin yarısı 

Gel benim kızımın dayısı ninni 


KARGA KARGA GAK DEMİŞ 


Karga karga gak demiş 

Çık yollara bak demiş 

Al şu mavi boncuğu 

Kızımın koluna tak demiş ninni 


NİNNİ DİYECEK YÜREĞİM YOK 


Ninni diyecek yüreğim yok 
Sallayacak bileğim yok 

Sana Hak'tan dileğim çok 
Ninni benim çocuğuma ninni 


Nenne decek ciğerim yok 
Senden başka kederim yok 
Yavrum senin için benim 
Allah'ımdan dileğim çok 


YANAKLARI MİSKET ELMASI 


Yanakları misket elması 
Çenesi de bülbül yuvası 
Ağzı şeker hokkası 

Burnu Kâbe hurması ninni 


BİR KIZIM OLSA 


Bir kızım olsa bağrıma bastırsam 
Ak alnına sarı altın dizdirsem 
Bütün komşuları gezdirsem 

Uyu yavrum ninni 


KİRPİKLERİ NERGİS ÇİÇEĞİ 


Kirpikleri nergis çiçeği 
Kaşları kâtip kalemi 
Annesinin biricik meleği 
Uyusun yavrum ninni 


IŞIKLANDI TAN YERİ 


Işıklandı tan yeri ninni 

Tan yeri turan yeri ninni 
Yürüyelim isterse oğlum 
Boyasın al kan yeri ninni 
Gelir bir gün inşallah ninni 
Kanlı süngün o sabah ninni 
Yazar Rus'un alnına oğlum 
Lâ ilâhe illâllah hü hü 


HER DERTLERİN İLACI 


Erenlerin kılıcı 

Arşa çıkar bir ucu 
Her dertlerin ilacı 

Lâ ilâhe illâllah ninni 


YORULDUM GİDE GİDE 


Hü hü hü dede 
Yoruldum gide gide 
İsmail Peygamber'in 
Devesin güde güde 


YOLLA YOLLADIM SENİ 


Yola yolladım seni 
Yollar yormasın seni 
Hızır elinden tutsun 
Bana yollasın seni 
Ninni bebeğim ninni 


BURSA'DA EMİR SULTAN 


Çalkan Karadeniz çalkan 
Gemilerde olur kaptan 
Bursa'da Emir Sultan 
Himmet etsin oğluma ninni 


HOP HOP ALTIN TOP 


Hop hop altın top 

Bizde var kimsede yok 

Bir elinde yay bir elinde ok 
Uyusun yavrum ninni 


BENİM YAVRUM SAFİ GÜMÜŞ 


Derin gölde biter kamış 
Uzar gider vermez yemiş 
Benim yavrum safi gümüş 
Uyusun yavrum ninni 


ÖTE GECENİN BULUTU 


Öte gecenin bulutu 
Beri geceye yürüdü 
Uyku benim yavrumun 
Gözlerini bürüdü 


NİNNİ DERİM BEŞİĞE 
Ninni derim beşiğe 
Hızır gelsin işine 


Ulu devlet başına 
Uyusun yavrum ninni 


DAĞDA DAVARIN OTLASIN 


Dağda davarın otlasın 
Ovada çiftin işlesin 
Mevlam seni bağışlasın 
Oğlum ninni yavrum ninni 


BAĞIŞLASIN YARADAN 


Dandini dandini danadan 
Bağışlasın Yaradan 

Hak saklasın nazardan 
Uyusun da büyüsün 
Eksilmesin aradan 


ULU CAMİ KANDİLİ 


Dandili dandili 

Ulu Cami kandili 
Ayasofya bülbülü 
Hasbahçenin gonca gülü 


AL BAĞIRDAK DOLADIĞIM 


Al bağırdak doladığım 
Ninni kuzum ninni 
Yeşil kundak sardığım 
Ninni yavrum ninni 


Ninni derim belik belik 
Yüreciğim delik delik 
Dünya denen bu gölgelik 
Ninni yavrusuna ninni 


VARIN SÖYLEN BOYACIYA 


Varın söylen boyacıya 
Kara boya boyamasın 
Kara giyen yaslı olur 
Karaya ben dayanamam 
Nenni yavrum nenni 


YAT DİZİME YAT DİZİME 


Yat dizime yat dizime 
Bak gözüme bak gözüme 
Sütüm sana helal olsun 


Zikreyle zikreyle 
İnkâr eyleme 

Lâ ilâhe illâllah 
Lâ ilâhe illâllah 


AKAN SULAR ÖMRÜN OLSUN 


Ninnilerin benim olsun 
Uykularım senin olsun 
Akan sular ömrün olsun 
Ninni yavrum kuzum ninni 


DAMDA MENDİLİM ISLANIR 


Damda mendilim ıslanır 
Kafeste keklik beslenir 
Benim oğlum şimdi deli 
Ninni dedikçe uslanır 


OĞLUM OĞLUM AL OĞLUM 


Oğlum oğlum al oğlum 
Ocağında kal oğlum 
Baban kalan kocaldı 
İşe göçe sal oğlum 
Uyu yavrum uyu 

Büyü yavrum büyü 


GÖKTE YILDIZ OYNUYOR 


Gökte yıldız oynuyor 
Gözüm yavruma doymuyor 
Eller de yavruma doymuyor 
Ellerde yavru çok amma 
Benim yavrum uyumuyor 
Ninni ninni bebeğim ninni 


YAVRUM GİTTİ TEYZESİNE 


Yavrum gitti teyzesine 


Teyzesi çok kibar hanım 
Altın koymuş çevresine 
Uyusun da büyüsün ninni 
Tıpış tıpış yürüsün ninni 


AL BABASI AL BABASI 


Al babası al babası 
Yağlığımı sar babası 
Oğlun mektebe hazırla 
Kitap al da sal babası 


TARLALARDA OLUR AHLAT 


Tarlalarda olur ahlat 
Analar çekiyor zahmet 
Medine'de ol Muhammed 
Söyle sana uyku versin 
Ninni yavruma ninni 


KAVAK GİBİ BOYLANASIN 


Kavak gibi boylanasın ninni 
Söğüt gibi dallanasın ninni 
Kazanılmış mal yiyesin ninni 
Ninni benim yavrum ninni 


YOLA GİDEN YOLCU BABA 


Yola giden yolcu baba 

Bizde giyerik aba 
Osmancık'ta Koyun Baba 

O da sana himmet versin 
Allah sana ömür versin ninni 


ANKARA'DA HACI BAYRAM 


Gökyüzünde olur ceylan 
Oldum cemaline hayran 
Ankara'da Hacı Bayram 


O da sana himmet etsin 
Allah sana bir can versin ninni 


KIRMIZI GÜLÜN AĞACI 


Kırmızı gülün ağacı 
Okunan cuma ezanı 

Benim yavrum dünya güzeli 
Uyu yavrum uyu ninni 


Yarın cuma günleri 
Göğe çıkar ünleri 
Ömürden mi sayarım 
Yaşlı geçen günleri 
Okunur cuma ezanı 
Yavrum dünya güzeli 
Dünya güzeli oğlum 
Evimizin düzeni 


ELLERİ AYAKLARI KINALI KUŞUM 


Dandini dandini danalı kuşum 
Elleri ayakları kınalı kuşum 
Dağlara gittim dağlar uyur 
Eve geldim yavrum uyur 
Ninni benim yavruma ninni 
Uyusun da büyüsün ninni 


ASMAYA KURDUM SALINCAK 


Asmaya kurdum salıncak 
Eline de verdim oyuncak 
Yine de uyumadı gitti 
Şu küçücük yumurcak 


NİNNİ NİNNİ NİNNİCE 
Ninni ninni ninnice 
Akşam baban gelince 


Hani yavrum deyince 
Seni önüne koyunca 
Öpüp gamı doyunca 
Ninni yavrum ninni 
Ninni ninni hü ninni 


LAHANAYI YEMEZ KOKUmMU YER 


Lahanayı yemez kokumu yer 
Benim de kuzum lokumu yer 
Uyusun da büyüsün ninni 
Tıpış tıpış yürüsün ninni 


HEY DEVELER DEVELER 


Hey develer develer 
Peynirlidir pideler 
Yedi yedi dedeler 
Hani bize dediler 
Oğluma uyku verdiler 


İSTANBUL'UN GÜL BOCUTU 


İstanbul'un gül bocutu 
Safalı giyer pabucu 
İnşallah yavrum olur hacı 
Ninni yavrum ninni 
Ninni dedim beşiğen 
Kuşlar gelsin eşiğen 
Baban bezirgân olsun 
Altın düzüm beşiğen 


Ninni dedim yatasan 
Kızıl güle batasan 
Kızıl gül senin olsun 
Gölgesinde yatasan 
Ninni yavrum ninni 


ALA BEŞİK ALLANIYOR 


Ala beşik allanıyor 

El değmeden sallanıyor 
Gelin kuzusunu koymuş 
Küsmüş de gidiyor nenni 


NAR TANESİ NUR TANESİ 


Benim çağam nar tanesi 
Nar tanesi nur tanesi 
Anasının bir tanesi 
Ninni bebeğim ninni 
Ninni güzelim ninni 


NİNNİLERİN MERDANESİ 


Ninnilerin merdanesi ninni 
Annesinin bir tanesi 

Mini mini kızım ninni 
Benim güzel yavrum ninni 


NİNNİ DESEM NİHAL OLUR 


Ninni desem nihal olur ninni 
Açar güller bahar olur 
Kızım uyumazsa ne hâl olur 
Adı güzel yavrum ninni 


YAVRUM MİSLER GİBİ KOKAR 


Ninnilerin beni yakar ninni 
Ağzın bal dudağın şeker 
Yavrum misler gibi kokar 
Benim güzel yavrum ninni 


YAĞMUR YAĞAR SERE SERPE 


Yağmur yağar sere serpe 
Kulağında elmas küpe 
Uyuturum kızımı koka öpe 
Ee ece ninni 


Ninni benim nazlı kızım sana ninni 


YAĞMUR YAĞAR LÜLE LÜLE 


Yağmur yağar lüle lüle 

Oğlum gelir güle güle 

Ter bıyığını sile sile 

Ee ece ninni 

Ninni benim güzel oğlum sana ninni 


BİR ELİNDE TAVA SAPI 


Bir elinde tava sapı 

Bir elinde helva topu 
Okumuştu soyu sopu 
Nenni yavrum nenni 


Balan gelir ellerden 
Başına sancıp güllerden 
Allah sen balamı sakla 
Yahşi yaman dillerden 


ÇAMLIBEL'DEN ÇIKTIM YAYAN 


Çamlıbel”den çıktım yayan 
Dayan ey dizlerim dayan 
Kardaş atlı bacı yayan 
Nenni nenni nenni nenni 
Nenni nenni nenni bebek oy 


BEBEĞİMİN BEŞİĞİ ÇAMDAN 


Bebeğimin beşiği çamdan 
Yuvarlandı düştü damdan 
Bey babası gelir Şam'dan 
Nenni nenni nenni nenni 
Nenni nenni nenni bebek oy 


ALMA ATTIM YUVARLANDI 


Alma attım yuvarlandı 
Gitti beşiğe dayandı 
Bebek uykudan uyandı 
Nenni oğul oğul 
Nenni yavru yavru 
Nenni bebek bebek 
Nenni yavru yavru 
Nenni balım oy 


BOL SOĞANLI BÖRÜLCE 


Ninni de ninni ninnice 

Bol soğanlı börülce 

Yesin benim oğlum doyunca 
Mini mini yavrum ninni 


ATEM TUTEM BEN SENİ 


Atem tutem ben seni 
Şekere gatem ben seni 
Akşam baban gelende oy 
Önüne atem ben seni 


NİNNİ DİYEM EDA İLE 


Ninni diyem eda ile 

Üstünü örteyim diba ile 

Mevlam büyütsün ana ile baba ile 
Ninni bebeğim ninni 


Ninni dedim habayınan 
Yüzün örtün abayınan 
Allah seni bize versin 
Saltanatlı babayınan 


UYU YAVRUM YİNE SABAH OLUYOR 


Uyu yavrum yine sabah oluyor 
Uyumazsan güzel rengin soluyor 


Baban gelmiş pencereden bize bakıyor 
Uyu yavrum yine sabah oluyor 
Ee ece ee 


Pış pış piş 
UYUSUN DA BÜYÜSÜN NİNNİ 


Uyusun da büyüsün ninni 
Tıpış tıpış yürüsün ninni ece e 
Uyu yavrum ninni 


FIŞ FIŞ KAYIKÇI 


Fış fış kayıkçı 
Kayıkçının küreği 
Tıp tıp atar yüreği 
Akşama fincan böreği 
Yavrum yesin büyüsün 
Tıpış tıpış yürüsün 
NİNNİ NİNNİ NİNNİCE 
Ninni ninni ninnice 
Akşam baban gelince 
Hani yavrum deyince 
Seni önüne koyunca 
Öpüp gamı doyunca 


Ninni yavrum ninni 
Ninni ninni hü ninni 


BİR AY DOĞMUŞ ANADAN 


Dandini dandini danadan 
Bir ay doğmuş anadan 
Kaçınmamış Yaradan 
Mevlam korusun nazardan 


BENİM YAVRUM UYUYACAK 


Asmaya kurdum salıncak 


Eline de verdim oyuncak 

Benim yavrum uyuyacak 

Uyuyup da büyüyecek tıpış tıpış yürüyecek 
Attalara gidecek büyük adam olacak 
Annesine gelecek ellerini öpecek 

Hü hü hü hü hü hü hü hü 


NİNNİ AL BABASI 
Ninni al babası 
Al babası al babası 
Yağlığımı sar babası 
Oğlun mektebe hazırla 
Kitap al da sal babası 
DÜNYA DÖNÜYOR 


Dünya dönüyor ninni 
Güneş batıyor ninni 
Ay doğuyor ninni 
Ninni yavrum ninni 
Ninni yavrum ninni 


BAŞAKLARDAN KUNDAĞIN 


Başaklardan kundağın 
Bağ bahçe solun sağın 
Yıldızlar oyuncağın 
Ağlama güzel çocuk 
Ağlama uyu bebek 
Nenni nenni 

Ece ece eee 


BENİM OĞLUM BÜYÜYECEK 


Benim oğlum büyüyecek 
Büyüyecek askere gidecek 
Vatana da hizmet edecek 
Ninni beyim ninni 


Ninni paşam nenni 
Ece ece eee 


UYUSUN DA BÜYÜSÜN NİNNİ 


Uyusun da büyüsün ninni 
Büyüsün de yürüsün ninni 
Nenni kınalı kızım nenni 

Nenni kınalı kuzum nenni 


ELA GÖZLERİNE UYKULAR DOLSUN 


Nenni derim yavrum nenniler olsun 
Yat ela gözlerine uykular dolsun 
Sana gelen gadalar canıma gelsin 
Nenni yavrum nenni 


Bebeğimin gözleri ela 

İki tel saçları kara 

Babası askerde yaya 

Ya Rabbim bizi koyma dara 
Uyusun da büyüsün nenni 


Eee e e dedim eledim 
Uyuya büyüyesin 
Allah'a yalvarırım 
Babalı büyüyesin 


BESMELEYLE UYANIR 


Besmeleyle uyanır 
O nurlara boyanır 
Buna can mı dayanır 
Ninni yavrum ninni 


HÜ DER DE GİDER İDİM 


Hü der de gider idim ninni 
Zikrullah eder idim ninni 


İsmail Peygamber'in ninni 
Devesin güder idim ninni 


BAHAR GEÇER YAZ GELİR 


Bahar geçer yaz gelir 
Yaz gidince güz gelir 
Annelerin ninnisi 
Yavrusuna uz gelir 
Ninni yavruma ninni 


BEŞİĞİNİN DİBİ ÇUKUR 
Beşiğinin dibi çukur 
Libasına kaytan dokur 


Yavrumun dedesi Kur'an okur 
Ninni yavrum ninni 


EVLAT ALLAH'TAN OLUR 


Yağmur bulutsuz olur 
İlam ılım sütüm gelir 
Evlat Allah'tan olur 
Uyusun da büyüsün ninni 


DANDİNİ DANDİNİ DANASI 


Dandini dandini danası 
Bir oğlan doğurmuş anası 
O da Hüda'nın vergisi 
Hü hü hü 


GÜL AĞACI BUDAMIŞLAR 


Gül ağacı budamışlar 
Gülü gonca bitsin diye 
Allah seni bana vermiş 
Her derdin unutsun diye 


TIPIŞ TIPIŞ YÜRÜSÜN 


Hü hü hü Allah 

Lâ ilâhe illâllah 
Uyusun da büyüsün 
Tıpış tıpış yürüsün 
Hü hü hü yavruma 
Ninni diyem büyüsün 


NİNNİ CAN AHMEDİM 


Eşiğinde buğday biter 
Ravzasında bülbül öter 
Bir Muhammed bana yeter 


Ninni Muhammedim ninni 
Ninni can Ahmedim ninni 


Âmine Hatun annesi 
Odur hatunlar iyisi 
Beyaz incidir yapısı 


Ninni Muhammedim ninni 
Ninni can Ahmedim ninni 


Doğuran ana övünsün 
Emziren daye sevinsin 
Hem balımsın hem yağımsın 


Ninni Muhammedim ninni 
Ninni can Ahmedim ninni 


Abdülmuttalib dedesi 
Abdullah onun babası 
Cümle peygamberin hası 


Ninni Muhammedim ninni 
Ninni can Ahmedim ninni 


HACI BAYRAM BUCAĞINDA 


Hacı Bayram bucağında 
Mumlar yanar ocağında 
Hep ellerim kucağımda 
Ninni benim yavrum ninni 


HÜ HÜ AY DEDE 
Hü hü ay dede 
Yorulmuş gide gide 
Oğluma hep erenler 
Veliler himmet ede 
NENNİ DERİM ÖZÜME 


Nenni derim özüme 
Uyku gelsin gözüme 
Melekler himmet etsin 
Benim körpe kızıma 
Uyusun yavrum ninni 
Büyüsün yavrum ninni 


TARLALARDA BİTER AHLAT 


Tarlalarda biter ahlat 
Ana olan çeker zahmet 
İstanbul'da Karacaahmet 
Onlar sana himmet etsin 
Allah sana uyku versin 
Ninni yavrum ninni 


KARŞI KARŞI AYVALIKLAR 


Karşı karşı ayvalıklar 
Suda oynar balıklar 
Oğlum abdest alacak 
Havlu tutun halayıklar 


PENCERESİ GACIR GACIR 


Penceresi gacır gacır 


Yavrum senin neren acır 
Mevlam sana versin ecir 
Nenni yavrum nenni 


Hü hü hü Allah 

Sen uykular ver Allah 
Sen uykular vermezsen 
Sabırlar ver Allah ninni 


BENİM NAZLI MELEĞİM 


Uyu bebeğim benim nazlı meleğim 
Dağda tavşanlar uyudu 

Beşikte kızlar uyudu 

Ninni çiçeğim ninni nazlı meleğim 
Gökte yıldızlar uyudu 

Beşikte kızlar uyudu 

Uyu bebeğim benim nazlı meleğim 


NİNNİ DİYE UYUTURUM 


Ninni diye uyuturum 
Allah diye büyütürüm 
Tevhit ile yürütürüm 
Uyusun da büyüsün ninni 
Tıpış tıpış yürüsün ninni 


ADALARDA BİTER KAMIŞ 


Adalarda biter kamış 

Uzamış da vermez yemiş 
Kuzumu Allah hediye vermiş 
Ninni yavrum ninni ninni 


HÜ HÜ DERVİŞLER 
Hü hü dervişler 
Düneyin bize gelmişler 
Yavruma uyku getirmişler 


Ninni yavruma ninni 


Hü dervişler dervişler 

Hak yoluna durmuşlar 
Yavruma uyku vermişler 
Uyusun da büyüsün yavrum 
Mektebe yürüsün yavrum 
Ninni yavruma ninni 


GÜL AĞACI BUDAM BUDAM 


Gül ağacı budam budam 
Gülü bitmez aslı nidem 

Seni bana veren Huda'm 
Ninni yavrum sana ninni 


BAHÇELERDEN SU GELİR 


Bahçelerden su gelir 
Tekkelerden hü gelir 
Yavrum yattı beşiğe 
Şimdi uykusu gelir 


SALINCAKTA SALLARIM 


Salıncakta sallarım 
Hasta olursa ağlarım 
Rabbim sana sığınırım 
Ninni yavrum ninni 


BEŞİĞİNİN DİBİ 
Beşiğinin dibi çukur 
Libasına kaytan dokur 


Yavrumun dedesi Kur'an okur 
Ninni yavrum ninni 


GÜZEL HuDAW'M VERDİ SENİ 


Ninnilerin yaktı beni 


Güzel Huda'm verdi seni 
Huda'm seni vermeseydi 
Kimler eğlerdi beni 

Ee ee e yavruma ninni 


KAVUŞURUZ İNŞALLAH 
Hü hü hü hü illâllah 
Kavuşuruz inşallah 


Yavruma benim maşallah 
Ninni benim kızıma ninni 


ÇAMDAN BEŞİK OYDURAYIM 


Çamdan beşik oydurayım 

İçine güller doldurayım 

Uykun geldiyse yavrum uyutayım 
Dağlar taşlar uçan kuşlar 

Deniz boyunca kışlar 

Benim yavrum babasına bağışlar 


NANAY NANAY NAZ HANIM 


Nanay nanay naz hanım 
Çık eyvanda gez hanım 
Bize konuk gelende 
Şeker şerbet ez hanım 
Ninni yavruma ninni 


ÇAMLIBEL'DEN ÇIKTIM YAYAN 


Çamlıbel”den çıktım yayan 
Dayan ey dizlerim dayan 
Kardaş atlı bacı yayan 
Nenni nenni nenni neni 
Nenni nenni nenni bebek oy 


GÖKYÜZÜNDE OLUR ÜLKER 


Gökyüzünde olur ülker 


Ciğerciğim yanar tüter 
Konya'daki Molla Hünker 
O da sana himmet etsin 
Allah sana bir can versin 


AĞZINDA ŞEKER HALKASI 


Ağzında şeker halkası 

Burnu Medine hurması 

Yanakları misket elması 

Gözleri nergis çiçeği 

Kaşları kudret kalemi 

Alnında orta sinisi 

Benim de bebeğim salıncak bebeği 


A KUZUM NENNEN 


A kuzum nennen yavrum nenni 
Nenni nenni nennice 

Tavada pişirdim kumluca 
Yavrum da yesin doyunca 
Kürkler de giysin büyünce 
Yavrum nennen kuzum neni 
Uyusun da büyüsün 

Babası da gelesiye yürüsün 

A kuzum nennen yavrum neni 


BOYDERE'NİN KUYULARI 


Boydere'nin kuyuları 
Çayır çimen kıyıları 

Emir başlı dayıları 

Uyu yavrum uyu ninni 
Ninni benim yavrum ninni 


Gitti kör olası hani 
Kürklerin kabası hani 
Yavrumun babası hani 
Uyu yavrum uyu ninni 


Ninni benim yavrum ninni 
Gül dalını yatak ettim 
Sallar iken sabah ettim 
Bülbüllere haber ettim 
Uyu yavrum uyu ninni 
Ninni benim yavrum ninni 


Gelmiş hü hü dervişler 
Hak yoluna girmişler 
Yedi kurban kesmişler 
Daha var mı demişler 
Hü hü hü ninni 

Ninni gülüm ninni 


ŞU DAĞLARDA MERDİN Mİ VAR 


Şu dağlarda merdin mi var 
Ceran avlar kurdun mu var 
Senin de ah benim gibi 
Güzel yavrum derdin mi var 
Ninni yavrum ninni 


GURBETLERDEN EMMİN GELSİN 


Nenni dedim nenni gelsin 
Gurbetlerden emmin gelsin 
Yavrum senin uykun gelsin 
Nenni yavrum nenni 


DANDİNİ DANDİNİ DAN İSTER 


Dandini dandini dan ister 
Benden bir bostan ister 
Altına etmiş don ister 
Nenni nenni yavrum neni 


PİSİ PİSİ MAV DEDİ 


Pisi pisi mav dedi 


Bir kaşıcık yağ dedi 
Yağ olmazsa bal olsun 
Benim yavrum sağ olsun 


NİNNİ DESEM DAĞ YOL OLUR 


Ninni desem dağ yol olur 
Dikenler hep gül olur 
Melekler onu korur 
Ninni yavrum ninni 


Ninni ninni kapa gözlerini 
Uykuda melekler 

Getirir bebekler 

Kuzular koyunlar 

Ne güzel oyunlar 

Uyusun canım ninni 


DANDİNİ DAN KUŞU 


Dandini dan kuşu 
Çalılıktır yuvası 
Mama getir babası 
Halka şeker parası 


LAHANAYI YEMEZ KÖKÜNÜ YER 


Lahanayı yemez kökünü yer 
Bazen ziftin bekini yer 
Uyusun da büyüsün ninni 
Tıpış tıpış yürüsün ninni 


OĞLUM OĞLUM AT OĞLUM 


Oğlum oğlum at oğlum 
Beyaz ipek sat oğlum 
Kızlar dokusun onu 
Sen üstünde yat oğlum 


KIZIM KIZIM AK KIZIM 


Kızım kızım ak kızım 
Çık kapıdan bak kızım 
O beyaz tombul ele 
Elvan kına yak kızım 


BEBEĞİMİN BEŞİĞİ BAKIR 


Bebeğimin beşiği bakır 
Yerinden kalkmıyor ağır 
Ben sallarım takır takır 
Nenni nenni nenni neni 
Nenni nenni nenni bebek oy 


DAĞA GİTTİM DAĞ UYUR 


Dağa gittim dağ uyur 
Dağda tavşanlar uyur 

Suya gittim su uyur 

Suda balıklar uyur 

Eve geldim ev uyur 
Beşikte yavrum uyur 

Ninni benim yavruma ninni 


KIZIM KIZIM NEN EDER 


Kızım kızım nen eder 
Samur saç gel gel eder 
Kızım çıkmış pencereden 
Babasına el eder 


KARGA SENİ TUTARIM 


Karga seni tutarım 
Kanadını yolarım 
Yelpazeler yaparım 
Hanımlara satarım 


Uyuyacak yavrum ninni 


Büyüyecek yavrum ninni 
Ninni benim yavruma ninni 


Hey develer develer 
Peynirlidir pideler 
Yedi yedi dedeler 
Hani bize dediler 
Oğluma uyku verdiler 


Ninni ninni ninnice 
Akşam baban gelince 
Hani yavrum deyince 
Seni önüne koyunca 
Öpüp gamı doyunca 


Ninni yavrum ninni 

Ninni ninni hü ninni 

Kavak gibi boylanasın ninni 
Söğüt gibi dallanasın ninni 
Kazanılmış mal yiyesin ninni 
Ninni benim yavrum ninni 


Al babası al babası 
Yağlığımı sar babası 
Oğlun mektebe hazırla 
Kitap al da sal babası 


HÜ HÜ HÜ HÜ HÜ ALLAH 
Hü hü hü hü hü Allah 
Sen uykular ver Allah 


Yavrum uyur inşallah 
Uyusun yavrum ninni 


NİNNİ YAVRUM NİNNİ NİNNİ 
Ninni yavrum ninni ninni 
Ninni oğlum ninni ninni 
Ninni gızım ninni ninni 


Ninni yavrum ninni ninni 
Ninni oğlum ninni ninni 
Ninni gızım ninni ninni 
Ninni ninni uyu neni 
Ninni ninni büyü neni 
Ninni ninni yürü neni 


Uyu benim yavrum neni 
Uyu benim oğlum nenni 
Uyu benim gızım neni 


Uyu yavrum uyu neni 
Uyu oğlum uyu neni 
Uyu gızım uyu neni 


LAYLAY DEDİM UCADAN 


Laylay dedim ucadan 
Sesim çıkmaz bacadan 
Allah seni saklasın 
Çiçekten kızılcadan 


Hü hü hü Allah 

İyilik sağlık ver Allah 
Uyusun da büyüsün inşallah 
Tıpış tıpış yürüsün maşallah 


KARŞIDAN GELEN EĞRİ DEVELİ 


Karşıdan gelen eğri develi 
Devesinin başı ördek civalı 
Birini bildim çocuğum babası 
Birini bilemedim bilmem nereli 
Nenni yavrum nenni 


Nenni yavrum neni 
Nenni diyeyim uyusun 
Allah diyeyim büyüsün 
Tıpış tıpış yürüsün 


Nenni yavrum nenni 


Nenni yavrum neni 

Dilsiz yavrum dillenecek 

Tüysüz taylar tüylenecek 

Benim yavrum dil verip söylenecek 
Nenni yavrum nenni 


HÜ HÜ HÜ KUŞU 
Hü hü hü kuşu 
Derenin tepenin baykuşu 


Enginlerde yuvası 
Mamalar getirir babası 


Yavrum yesin büyüsün 
Hem büyüsün hem yürüsün 


Mini mini yavruma ninni 
Küçücük yavruma ninni 


Hü hü hü kuşu 
Ben çıkmadım yokuşu 


Yokuş bülbül yuvası 
Mamalar pişirir hanım ninesi 


Yavrum yesin büyüsün 
Hem büyüsün hem yürüsün 


Mini mini yavruma 
Küçücük yavruma hü ninni 


YAYLALARA GÖÇECEĞİZ 
Yaylalara göçeceğiz 
Soğuk sular içeceğiz 
Sineklerden kaçacağız 


Uyu yavrum uyu 
Büyü yavrum büyü 
Tıpış tıpış yürü 
Nenni yavrum nenni 


ALÇACIK BAĞLAR DUVARI 


Alçacık bağlar duvarı 
İçinde zemzem pınarı 
Senin baban gurbettedir 
İşini Allah onarır 

Ninni yavrum ninni 

E diyem eyin gele 
Allah'tan tayın gele 
Uzun uzun yollardan 
Efendi dayın gele ninni 


BAŞAKLARDAN KUNDAĞIN 


Başaklardan kundağın 
Bağ bahçe solun sağın 
Yıldızlar oyuncağın 
Ağlama güzel çocuk 
Ağlama uyu bebek 
Nenni nenni 

Eee ece ece 


ÇOCUĞUM GECELER YATAĞIN 


Çocuğum geceler yatağın 
Çağırır bir ninniye vücudunu 
Bu sesler gecelere 

Sanki bir ninni söyler 

Gece ninni gibi dinler 
Uyusun da büyüsün ninni 


AL BEŞİK ALDIRAYIM 
Al beşik aldırayım 


İçine güller doldurayım 
Uyu uyan kaldırayım 
Ninni benim güzel yavrum ninni 


ADALARDAN ÇIKTIM YAYAN 


Adalardan çıktım yayan 
Kardeş atlı bacı yayan 

Digel bu dertlere dayan 

Nenni nenni nenni nenni nenni 
Nenni nenni nenni bebek ey 


Bebeğin beşiği çamdan 
Yuvarlandı düştü damdan 

Bey babası gelir Van”dan 
Nenni nenni nenni nenni nenni 
Nenni nenni nenni bebek ey 


ISPARTA'NIN YOLLARINDA 


Isparta'nın yollarında 
Kiraz sallanır dallarında 
Uyu yavrum sallarımda 
Uyu yavrum ninni 


YAVRUM UYUR İNŞALLAH 


Hü hü hü Allah 

Yavrum uyur inşallah 
Sen uykular ver Allah 
Uyusun yavrum ninni 


İllallahın özüne 
Derman gele dizine 
Cümle âlemin uykusu 
Hep yavrumun gözüne 
Nenni yavruma nenni! 


UYU DEDİM UYUTAMADIM 


Uyu dedim uyutamadım 
Ninni yavruma ninni 
Anasının kucağında 
Büyütemedim ninni 
Benim yavrum gül idi 
Ninni yavrum ninni 
Anasının bülbülü idi 
Ninni yavrum ninni 


DEVE GELİR KATAR GİDER 


Deve gelir katar gider 
Çamurlara batar gider 
Yavrusunu atar gider 
Nenni oğul oğul 

Nenni yavru yavru 
Nenni bebek bebek 
Nenni yavru yavru 
Nenni balım oy 

Sana bebek diyemedim 
Kalkıp sütüm veremedim 
Nenni oğul oğul 

Nenni yavru yavru 
Nenni bebek bebek 
Nenni balım oy 


ÇEŞMELERDEN SU GELE 


Hü hü hü gele 
Çeşmelerden su gele 
Okur yazar inşallah 
Âlim olur inşallah! 
Ninni ninni danları 
Çifte yanar mumları 
Hazırlandı yavrumun 
Mektepli esvapları 
İstanbul'un kuyuları 
Çayır çimen kuzuları 


Kitap okur dayıları 
Ninni yavrum ninni 


KIRMIZI GÜL DEMET DEMET 


Kırmızı gül demet demet 
Sevda değil bir alamet 
Balam nenni yavrum nenni 
Gitti gelmez o muhannet 
Şol revanda balam kaldı 
Yavrum kaldı balam nenni 
Kırmızı gül her dem olmaz 
Yaralara merhem olmaz 
Balam nenni yavrum nenni 
Ol tabipten merhem gelmez 
Şol revanda balam kaldı 
Yavrum kaldı balam neni 


NİCE BAĞLARDA GÜL BİTER 


Nice bağlarda gül biter 

Gülün dallarında bülbül öter 
Güzel yavrum sana baha mı yeter 
Ninni benim biricik yavrum ninni 


ELMA ATTIM YUVARLANDI 


Elma attım yuvarlandı 
Gitti beşiğe dayandı 
Bebek uykudan uyandı 
Nenni oğul oğul 
Nenni yavru yavru 
Nenni bebek bebek 


BİR AY DOĞMUŞ ANADAN 


Dandini dandini danadan 
Bir ay doğmuş anadan 
Bağışlasın Yaradan 


Eksilmesin aradan 
Mini mini yavruma hü ninni 
Küçücük yavruma hü ninni 


Nenni nenni nen aydan 
Bir ay doğmuş aradan 
Yarılgasın Yaradan 
Eksilmesin aradan 


Ninni diyeyim adına 
Şeker uymaz tadına 
Yetiş Mevlam imdadına 
Ninni yavrum ninni 


YOLDAN GEÇER GÜLCÜ BABA 


Yoldan geçer Gülcü Baba 
Eğninde var yeşil aba 
Eğirdir'de yatan Aslan Baba 
Çocuğuma uykular yolla ninni 


GÜL DALINI YATAK ETTİM 


Gül dalını yatak ettim 
Sallar iken sabah ettim 
Bülbüllere haber ettim 
Uyu yavrum uyu ninni 
Ninni benim yavrum ninni 


Gelmiş hü hü dervişler 
Hak yoluna girmişler 
Yedi kurban kesmişler 
Daha var mı demişler 
Hü hü hü ninni 

Ninni gülüm ninni 


SEVGİLERDEN HECE OLUR 


Gündüz olur gece olur ninni 


Sevgilerden hece olur ninni 
Uyumazsa cüce olur ninni 
Hü hüü hüü hüü 


NENNİ BALIM OY 


Nenni balım oy 

Sana bebek diyemedim 
Kalkıp sütüm veremedim 
Nenni oğul oğul 

Nenni yavru yavru 
Nenni bebek bebek 
Nenni balım oy 


DANDİNİ DANDİNİ TONTON NİNNİ 


Dandini dandini tonton ninni 
Ninni benim güzel yavruma ninni 
Ece ece ninni 

Uyusun da büyüsün de ninni 


NİNNİ BEBEĞİME 


Ninni bebeğime 

Uyusun benim güzel meleğim 

Uyusun benim küçük sevgilim 
Büyüsün bir tanem çiçeğim ninni 
Ninni bebeğime 

Uyusun benim güzel meleğim 

Uyusun benim küçük sevgilim 
Büyüsün bir tanem çiçeğim ninni ninni 


HÜ HÜ DİYEN DERVİŞLER 


Hü hü diyen dervişler 
Hak yoluna durmuşlar 
Bir fırın ekmek yemişler 
Daha var mı demişler 
Ninni 


A KUŞ TELLİCE 


A kuş tellice 

Kuş kanadının altı benlice 
Kuşu beyler vurmuş ürkütmüş 
Karlıca dağlarca uçurtmuş 
Ninni ninni ninni 


HOPPALA HOPPALA HOPPALA 


Hoppala hoppala hoppala 
Koşar gider bakkala 
Bakkal yolu taşlıdır 
Oğlum hilal kaşlıdır 
Ninni ninni ninni 


ISPARTA'NIN YOLLARI DÜZDÜR 


Isparta'nın yolları düzdür 
Geceler bize gündüzdür 

Garip anan yalnızdır 

Uyusun da büyüsün yavrum ninni 


MELEKLER DOLANIR BU KUYTU YERE 


Melekler dolanır bu kuytu yere 
Gün kadar güzel çocuğum uyu 
Bir gün hasretiyle için titrer de 
Anarsın bu derin tatlı uykuyu 
Nenni yavrum neni 


MEDRESELER KANDİLİ 


Dandini dandini dandili 
Medreseler kandili 
Ayasofya'nın bülbülü 
Yavrum evin bir gülü 


OĞLAN MEKTEPTEN GELİR 


Ninni ninniden gelir ninni 
Oğlan mektepten gelir ninni 
Cüz kesesi koynunda ninni 
Okuya okuya gelir ninni 


DENİZLERDE YÜZER KAYIK 


Denizlerde yüzer kayık 
İçi dolu yayun baluk 
Beyin kızı sana layık 
Nenni uşağım nenni 


OĞUL NENNİ 


Oğul nenni edu yoklayasın 
Uykularından doyasun 
Oğul nenni ede beşiğine 
Uykular gelsin eşiğine 


DERENİN TEPENİN BAYKUŞU 
Hü hü hü kuşu 
Derenin tepenin baykuşu 


Enginlerde yuvası 
Mamalar getirir babası 


Yavrum yesin büyüsün 
Hem büyüsün hem yürüsün 


Mini mini yavruma ninni 
Küçücük yavruma ninni 


TREN GELİYOR 


Tren geliyor 
Süpsavur ediyor 
Dayanacak dert değil 
Allah sabır veriyor 


Ninni yavrum ninni 


Yat uyu güzel yavrum 
Hep melekler korur seni 
Ninni ninni 

Yat uyu melek yavrum 


Çok rahat uyu ninni 
Hoş rüyalar bekler seni 
Ninni ninni 

Çok rahat uyu ninni 


BEN ÇIKMADIM YOKUŞU 


Hü hü hü kuşu 
Ben çıkmadım yokuşu 


Yokuş bülbül yuvası 
Mamalar pişirir hanım ninesi 


Yavrum yesin büyüsün 
Hem büyüsün hem yürüsün 


Mini mini yavruma 
Küçücük yavruma hü ninni 


DANDİNİ DANDİNİ 


Dandini dandini dastana 
Danalar girmiş bostana 
Kov bostancı sen onu 
Yemesin bizim kavunu 


Uyu yavrum ninni 
Büyü yavrum ninni 


Dandini dandini dadanmış 
Mevlam neler yaratmış 
Anası oğlunu beklerken 


Gül benzini sarartmış 


Uyu yavrum ninni 
Büyü yavrum ninni 


UYU KIZIM NİNNİ 


Pazarda da kuzu 
Yükü de kırmızı 
Ananın bir kızı 

Uyu kızım ninni 


Pazarda da ceviz 
Kırarım da kavuz 
Nişanlın da yavuz 
Uyu kızım ninni 


Pazarda da bal var 
Kız başında şal var 
Nişanlına yalvar 
Uyu kızım ninni 


HÜ ÇEKER YAVRUM HÜ 


Hü çeker yavrum hü 
Kuyudan su çeker yavrum hü 
Yavrum adam olana dek 
Anası neler çeker yavrum hü 


EVİMİZİN ÖNÜ KİRAZ 
Evimizin önü kiraz 
Kirazdan aldım biraz 


Yine mi öttü horoz 
Uyu kızım ninni 


Evimizin önü kuyu 
Kuyudan alırlar suyu 
Küçüksün var daha uyu 


Uyu kızım ninni 


UYU OĞLUM NİNNİ 


Karanfil oylum oylum 
Uyur mu benim oğlum 
Eğer oğlum uyursa 

Şen olur benim gönlüm 


Uyu oğlum ninni 
Büyü yavrum ninni 


Yavrum gözüm tavanda 
Çift öküzler samanda 
Yavrum baban yabanda 
Uyu oğlum ninni 

Büyü yavrum ninni 


KUNDAĞINA SARDIM TAŞI 


Kundağına sardım taşı 
Gözümden akıttım yaşı 
Evliyalar yoldaşı 


Uyu yavrum uyu 
Büyü yavrum büyü 


Ninni desem ne hal olur 
Açılır gül bahar olur 
Camilerde ezan olur 


Uyu yavrum ninni 
Büyü yavrum ninni 


Ninnilerim senin olsun 
Uykular gözüne dolsun 
Kişiler sözüne uysun 


Uyu yavrum ninni 


Büyü yavrum ninni 


GÜMÜŞ SAÇLARINA EĞDİM BAŞIMI 


Gümüş saçlarına eğdim başımı 
Şefkat duygusunun meleği anam 
Ninni say gözümden sızan yaşımı 
Gönlümün biricik dileği anam 
Uyu uyu ey gözümün bebeği anam 


Derdimi bir tuttun kendi derdinle 
Gönlüme teselli kattım seninle 
Başını göğsüme yasla da dinle 
Kalbimin biricik dileği anam 
Uyu uyu gözümün bebeği anam 


NİNNİ DEMEK AR OLMAZ 


Ninni demek ar olmaz 
Mümin kalbi dar olmaz 
Ana şefkatsiz olmaz 
Uyusun yavrum ninni 


AĞZINDA ŞEKER HALKASI 


Ağzında şeker halkası 
Burnu Medine hurması 
Yanakları misket elması 
Gözleri nergis çiçeği 
Kaşları kudret kalemi 
Alnı orta sinisi 

Ninni benim bebeğim 
Ninni salınacak bebeğim 


BAHÇEYE SALINCAK KURDUM 


Bahçeye salıncak kurdum 
Eline oyuncak verdim 
Yavruma ben sevgi derdim 


Nenni benim yavruma 


BU KAVAK UZAMASIN 


Bu kavak uzamasın nenni yavrum nenni 
Dibinde gezemesin nenni yavrum nenni 
Benim yavruma nazar nenni yavrum nenni 
Hasta da değemesin nenni yavrum nenni 


BAHÇEDEKİ GÜLÜMSÜN 


Bahçedeki gülümsün 
Dalımda bülbülümsün 
Uyusun da büyüsün 
Nenni benim yavrum 


EVDE IŞIKLAR SÖNER 


Evde ışıklar söner ninni 
Gökte ateşler yanar ninni 
Dağlardan iner kuzular ninni 
Gökte aydede güler ninni 
Uyu yavrum uyu der ninni 
Gece göklerden indi ninni 
Bu akşam öbek öbek ninni 
Yıldızlar birer çiçek ninni 
Pencereden girecek ninni 


NİNNİ DİYEM YATASIN 


Ninni diyem yatasın 
Çabucak boy atasın 
Biri biri biri biri 
Ninni dedemin adına 
Allah yetsin dadına 
Büyüyüp yetişende 
Beni de sal dadına 
Ninni yavruma ninni 


DANDİNİ DASTA GİDER 


Dandini dasta gider 
Kokusu dosta gider 
Yavrumu gören kızlar 
Evine hasta gider 

Ninni yavrum ninni 
Uyusun da büyüsün ninni 


Hü hü Allah bir Allah 
Sen uykular ver Allah 
Oğlum büyüsün inşallah 
Herkes desin maşallah 


BAHÇELERDEN SU GELİR 


Bahçelerden su gelir 
Tekkelerden hü gelir 
Yavrum yattı beşiğe 
Şimdi uykusu gelir 


ODA DOLU KESTANE 


Oda dolu kestane 
Devşirdim tane tane 
Akranları içinde 
Benim oğlum bir tane 
Ninni oğluma ninni 
Ninni yavruma ninni 


AKTIR OĞLUMUN AKLIĞI 


Aktır oğlumun aklığı 
Öter dağların kekliği 
Görmesin oğlum yokluğu 
Ninni yavrum ninni 


Ala beşiğe beledim 
Allah'tan nasip diledim 


Ninni ninni uyusun bebeğim 
Tıpış tıpış büyüsün bebeğim 


ŞEKER LOKUM UN HELVA 
Hü hü hü Allah 
Şeker, lokum, un helva 
Gel gel babası 


Getir halka maması 
Getirirsen severiz 
Getirmezsen döveriz 

Hü hü hü Allah 

İncir üzüm çuvalla 

Benim kızanım yesin avuçla 


LÂ İLÂHE İLLÂLLAH 
Lâ ilâhe illâllah 
Maşallah kızım büyür inşallah 
Gelin de olur inşallah 


Hak yoluna durur inşallah 
Uyur da büyür inşallah 


YUVADA YAVRU KUŞ 


Yuvada yavru kuş ninni 
Erkenden uyusun kuş ninni 
Yavrum sen de güzel uyu 
Güzel gözlü yavrum ninni 
Gökte ay soldu ninni 
Yıldızlar kayboldu ninni 
Uyusun da büyüsün ninni 


DERE BOYU SAZ OLUR 


Dere boyu saz olur 

Gül açılır yaz olur 

Ben yavruma gül demem 
Gülün ömrü az olur 


Fee ece ee 


NİNNİ DESEM YARAŞIR 


Ninni desem yaraşır 

Gül bahçeyi dolaşır 
Mahallenin kızları 

Benim oğluma sataşır ninni 


NİNNİ SANA HOŞ MU GELİR 


Ninni sana hoş mu gelir 
Ela gözden yaş mı gelir 
Baban handan boş mu gelir 
Ninni yavrum ninni 

Ninni kuzum ninni 


Ovada çiftliğin işlesin 
Çölde davarın kışlasın 
Allah hanene bağışlasın 
Ninni yavrum ninni 
Ninni kuzum ninni 


Ovada çiftliğin işlesin 
Çölde davarın kışlasın 
Allah hanene bağışlasın 
Ninni yavrum ninni 
Ninni kuzum ninni 


Uzun kavak boyun olsun 
Salkım söğüt dalın olsun 
Benim uykum senin olsun 
Ninni yavrum ninni 

Ninni kuzum ninni 


CÜMLE KUŞLAR 


Cümle kuşlar destur almış ötüyor 
Şehit baban gelmiş bize bakıyor 


Yarasından kızıl kanlar akıyor 
Uyu balam sana kurban olayım 
Sen uyu da sana nenni diyeyim 


KARŞIKİ DAĞIN ETEĞİ 


Karşıki dağın eteği 

Eteği koyun yatağı 
Benim yavrum dert ortağı 
Derdimin ortağı yavrum 
Gönlümün durağı yavrum 
Ee ee yavrum ninni 

Hü hü yavrum ninni 


HARMANLARDA OLUR YABA 


Harmanlarda olur yaba 
Savururlar kaba kaba 
Konya'da yüce Mevlana 
Uyu yavrum ninni ninni 

Sarı pabuç tabandadır 
Oğlum baban yabandadır 
Kırklar yediler buradadır 
Himmet edin oğlum büyüsün 


BENİM OĞLUM UYUR KALIR 


Benim oğlum uyur kalır 
Sağ yanına yatır kalır 
Babası ona neler alır 

Nenni oğluma civan oğluma 


AL ATLARA BİNDİREYİM 


Nenni nenni nen edeyim 
Al atlara bindireyim 
Kâbelere göndereyim 
Nenni yavrum neni 


GÖKYÜZÜNDE BALKIR KAMER 


Gökyüzünde balkır kamer 
Nurları yerlere damlar 
Yetiş imdada Hazreti Ömer 
O da sana himmet etsin 
Uyu yavrum büyü ninni 


AŞAĞI BAĞIN OMCASI 


Aşağı bağın omcası 
Yukarı bağın yoncası 
Yalan dünyanın eğlencesi 
Ninni yavrum ninni 


OĞLUM OĞLUM YATIYOR 


Oğlum oğlum yatıyor 
Kolunu bir hoş atıyor 
Ana bir iş var mı diye 
İkide bir bakıyor 

Uyu yavrum uyu 
Büyü yavrum büyü 
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